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Datum Bijzonderheden Collecte Omschrijving URL Link / extra info 

1 jan Nieuwjaarsdag 
Koffie drinken 

Red een kind Een goede start voor elk kind 
Elk kind heeft toch het recht om in een gezonde en veilige omgeving 
op te groeien? Toch sterven jaarlijks miljoenen jonge kinderen aan de 
gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste levensjaren niet 
goed ontwikkelt, loopt het een achterstand op die niet meer in te 
halen is. 
Red een Kind werkt samen met de Presbyteriaanse kerk in Rwanda aan 
een goede start voor ieder kind. Dit begint al met de zorg voor de 
moeder tijdens haar zwangerschap, en gaat door totdat een kind de 
schoolgaande leeftijd heeft bereikt. Red een Kind richt samen met 
ouders scholen voor peuters en kleuters op. Daar krijgen kinderen de 
kans om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op 
het basisonderwijs. Daarnaast wordt hun groei in de gaten gehouden 
en krijgen kinderen gezonde voeding. Zo hebben zij een goede basis 
voor de rest van hun leven! 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl0x2
1M_idY 
 
Projectnummer 5372 

 

7 jan  Eigen jeugdwerk - 

 
14 jan  Bartiméus fonds Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn. Hans en de andere 

bewoners van Bartiméus willen graag kunnen zeggen dat ze naar hun 
werk gaan. Dan hoor je erbij! Helaas is dat voor hen niet 
vanzelfsprekend. Dagelijks komen er zo'n 70 bewoners van Bartiméus 
naar de werkplaats Boschwijk. Een daarvan is Hans. Hij werkt er al 27 
jaar waarvan de afgelopen 15 jaar op de papier schepperij en 
zeepafdeling. Zeep maken vind ik heel leuk. Ik kan dat helemaal zelf, 
samen met een collega. Ik leer ook nieuwe dingen. W e hebben nu een 
brailleleesregel waarmee ik zeep recepten in de computer kan intypen. 
Heel handig, zo hoeven we niet telkens opnieuw te bedenken hoe we 
de zeep moeten maken. Hans en andere bewoners en medewerkers 

Filmpje (duur 1:22) 
https://www.youtube.com/watch?v=aHqG
WenwdDI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl0x21M_idY
https://www.youtube.com/watch?v=Cl0x21M_idY
https://www.youtube.com/watch?v=aHqGWenwdDI
https://www.youtube.com/watch?v=aHqGWenwdDI
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voelen zich gezien en nuttig, dat heeft iedereen nodig. Voor het 
aanbieden van dagbesteding zijn we afhankelijk van donaties. Zonder 
de steun van u kerk kunnen de werkplaats in Boschwijk, de 
zorgboerderij in Langbroek en de historische Theetuin in Doorn 
simpelweg niet bestaan. Mogen we daarom een beroep op u doen? 

21 jan  Eigen diaconie - 

 
28 jan  Stichting Een betere Roemeense 

wereld (Beesd/Culemborg) 
Deze stichting zamelt in de Hooiberg in Beesd goederen en kleiding in 
voor de minderbedeelden in Roemenië. Gera Alexe – Verrips (geboren 
in Beesd) runt in Roemenië een vrijwilligersproject en vandaaruit wor-
den de ingezamelde goederen verdeeld onder de armere medemen-
sen. Iedere 6 à 8 weken gaat er vanuit Beesd een vrachtwagen met 22 
m3 goederen naar Roemenië. De kosten die daarmee gemoeid zijn be-
dragen € 900,= per keer en zijn voor de stichting een grote last. Onze 
diaconie wil zich inzetten om de kosten voor een transport aan de 
stichting te kunnen doneren. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Van 
harte aanbevolen! 

Foto’s: http://www.roemenie-
beter.nl/ViewAlbum.aspx?id=/humanitary
_transports 
 

 
4 feb Koffie drinken Mercy Ships 27 jaar lang rondlopen met een onbehandelde aandoening. In 

Nederland kunnen we ons dat niet voorstellen. Maar voor Coumba was 
dit het verhaal van haar leven. Toen ze op 4- jarige leeftijd haar 
broertje probeerde te redden uit de vlammen van een open vuur, 
raakte ze ernstig verwond aan haar linkerarm. Tientallen jaren zocht ze 
hulp, maar elke keer blijken operaties te duur of hebben ze niet het 
gewenste resultaat. Totdat Coumba over Mercy Ships hoorde. Haar 
leven krijgt een nieuw begin. Hulp aan mensen als Coumba is heel hard 
nodig. Want: er zijn nog duizenden andere die wachten op een 
operatie. Daarom is de Glabal Mercy inmiddels naar Sierre Leone 
gevaren om daar de komende 10 maanden zoveel mogelijk mensen te 

Filmpje (duur 1:58) 
https://www.youtube.com/watch?v=L7xO
QQQ__KU 

 

http://www.roemenie-beter.nl/ViewAlbum.aspx?id=/humanitary_transports
http://www.roemenie-beter.nl/ViewAlbum.aspx?id=/humanitary_transports
http://www.roemenie-beter.nl/ViewAlbum.aspx?id=/humanitary_transports
https://www.youtube.com/watch?v=L7xOQQQ__KU
https://www.youtube.com/watch?v=L7xOQQQ__KU
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helpen met medische zorg, en tegelijk medische professionals op te 
leiden. Het 2e Schip De Africa Mercy is nu in onderhoud en hoopt in 
februari  2024 voor 10 maanden naar Magagaskar te vertrekken. 

11 feb  Eigen diaconie - 

 
18 feb 40-dagentijd Kerk in Actie Korte intro tekst met thema 40-dagentijd nog toevoegen 

 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel, maar ook het bieden van nieuwe kansen in de maatschappij. 

Filmpje: 
https://youtu.be/LPJ3roTNdGw?si=Puj012
Ny6lQmXUQm   
 

 
 

25 feb 40-dagentijd Kerk in Actie Korte intro tekst met thema 40-dagentijd nog toevoegen 
 
De kliederkerk is er voor iedereen 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s 
de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, 
gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-
gelovig en kerkelijk betrokkenen samen. De PKN steunt lokale 
kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 
bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen 
kunnen ontdekken, vieren en eten. 

Filmpje: 
https://youtu.be/vaNFK8zzR9s?si=dwOrYg
O0LAMSgVt_ 
 

 
 

https://youtu.be/LPJ3roTNdGw?si=Puj012Ny6lQmXUQm
https://youtu.be/LPJ3roTNdGw?si=Puj012Ny6lQmXUQm
https://youtu.be/vaNFK8zzR9s?si=dwOrYgO0LAMSgVt_
https://youtu.be/vaNFK8zzR9s?si=dwOrYgO0LAMSgVt_
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3 mrt 40-dagentijd 
Koffie drinken 

Kerk in Actie Korte intro tekst met thema 40-dagentijd nog toevoegen 
 
Libanon - Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten 
In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. 
De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op 
voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. 
Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de 
christelijke minderheid in de regio ondersteunen. 
 
Wat betekent dit project voor Shant? 
‘Na de theologiestudie aan de NEST keerde ik terug naar Syrië, mijn 
land. Ik ben nu al een paar jaar predikant in Kasseb, een klein dorpje in 
het noordwesten. Alle lessen die ik leerde in Beiroet komen me goed 
van pas. Het leven is niet makkelijk in Syrië. De economische situatie is 
bar, veer Syriers zijn afhankelijk van hulp van familie, de kerk of 
liefdadigheidsorganisaties. De kerk is de enige plaats waar ze horen 
over liefde en vrede. De toekomst van Syrië is onzeker, maar de kerk 
kan de mensen nieuwe hoop geven. Daar draag ik graag mijn steentje 
aan bij’ 

 
Afbeelding dorp Kessab Syrië: 

 

10 mrt 40-dagentijd Kerk in Actie Korte intro tekst met thema 40-dagentijd nog toevoegen 
 
Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol 
in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en 
pastorale taken op zich. Kerk in actie ondersteunt de kerk op Papoea in 
het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale 
of maatschappelijke training volgen, maar ook een 
alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voor over gezonde voeding. 

 
 

Powerpoint Kerk op 

Papoea.pptx
 

13 mrt Biddag Voedselbank Voedselbank Rivierenland wil de (verborgen) armoede verzachten. Zij 
doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen, hier 
gevarieerde pakketten van de te maken die uitgedeeld worden aan 
gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Voedingswaren 

Filmpje: 
https://youtu.be/4otvi_JTioA?si=NY-
pCDD6xbc9RRED 

https://youtu.be/4otvi_JTioA?si=NY-pCDD6xbc9RRED
https://youtu.be/4otvi_JTioA?si=NY-pCDD6xbc9RRED
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worden kosteloos ter beschikking gesteld maar er zijn kosten voor 
huisvesting, elektriciteit, verzekering, enzovoort.  

17 mrt 40-dagentijd Stichting support Rwanda T.z.t meest recente info via Ramona Van der Loo-Kolster (Zusje Desirée). 
Zij kan dan laten zien via foto en/of filmpje waaraan zij het geld van 
2023 hebben besteed. 

 

24 mrt 40-dagentijd Kerk in Actie Korte intro tekst met thema 40-dagentijd nog toevoegen 
 
Griekenland – Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden 
deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. 
Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in 
Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met 
kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 
 
Wat betekent dit project voor Illana? 
‘Mijn familie en ik moesten vluchten uit Afghanistan. Na een reis vol 
gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De 
werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. Soms is er geen 
eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken 
me gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf 
ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school en volg lessen 
wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dokter 
of lerares worden. Ik hoop dat ik dan niet langer als vluchteling, maar 
gewoon als mens wordt gezien’ 

 
 

 

28 mrt Witte donderdag 
Heilig Avondmaal 

Adoptiekind Tekst Joyce volgt nog  

29 mrt Goede Vrijdag Geen collecte - - 

31 mrt Pasen Kerk in Actie Korte intro tekst met thema 40-dagentijd nog toevoegen 
 
Syrië – Bouw de kerk weer op 
Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit 
in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de  
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samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: 
hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten 
vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds 
helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. 
Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! 
 
Wat betekent dit project voor diaken Milad? 
‘Ik kan niet wachten tot mijn kerk weer is hersteld. Ons gebouw werd 
volledig verwoest na een bomaanslag en moet weer van de grond af 
worden opgebouwd. We zijn vastbesloten dat dit de plek moet blijven 
waar we God aanbidden. Hier liggen onze wortels, deze plek is zo 
waardevol voor ons. Daarom hebben wij ons kerkgebouw aangemeld 
bij het herstelfonds. Ik kijk reikhalzend uit naar de dag dat de deuren 
weer openen. Als onze kerk er weer is, kan onze gemeente weer 
opbloeien. Jullie steun is van onschatbare waarde’ 

 

7 apr Koffie drinken Stichting Vrienden van 
Lingensteyn 
Leerdam 

Bewoners en bezoekers een zo aangenaam mogelijk verblijf bieden, 
dat is waar stichting Vrienden van Lingesteyn aan bijdraagt. 
Verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam wil het bewoners altijd meer naar 
de zin maken. En dat kan onder andere door middel van extraatjes die 
vaak voor ons vanzelfsprekend lijken. Helaas valt alles wat niet direct 
met huisvesting, voeding en verpleging te maken heeft buiten het 
overheidsbudget. Verschillende activiteiten voor de bewoners komen 
tot stand met de hulp van de stichting Vrienden van Lingesteyn. Van de 
financiële bijdrage van de stichting worden bijvoorbeeld materialen 
aangeschaft of een dagje uit georganiseerd. Met de steun van de 
Vrienden van Lingesteyn wordt het verschil gemaakt in het leven van 
de bewoners. 

 

 
https://images.app.goo.gl/3U8r1DS8zQEZ
BCqr9 

14 apr  Eigen jeugdwerk - 

 

https://images.app.goo.gl/3U8r1DS8zQEZBCqr9
https://images.app.goo.gl/3U8r1DS8zQEZBCqr9
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21 apr  Dorcas Na jaren van droogte regent het eindelijk weer in het zuiden van 
Ethiopië. Helaas is dat niet alleen goed nieuws. De gevolgen van de 
droogte zijn zo extreem dat de regen zorgt voor nieuwe problemen. De 
uitgedroogde bodem neemt het water niet op waardoor er 
overstromingen ontstaan. Huizen worden verwoest, de ontkiemende 
gewassen gaan kapot en er ontstaan ziektes zoals Cholera. 
Al 40 jaar is het extreem droog in Ethiopië. De afgelopen 3 jaar viel er 
geen drup regen. Veel mensen in het zuiden leven van de landbouw. 
Door droogte groeit er niets meer. Bovendien was er geen water voor 
mensen en dieren. 
Boeren verloren hun hele kudde, maar liefs 86 % van de dieren is 
gestorven. Geen oogst en geen kudde, betekend ook geen eten. Het is 
de verwachting dat de langdurige periodes zonder regen alleen maar 
toenemen. 
Daarom wil Dorcas de mensen weerbaarder maken tegen droogte. Hoe 
we dat doen? Het aanleggen van een speciale vijver. In 2016 hebben 
we in de regio Argane zo'n vijver aangelegd. In het regenseizoen wordt 
hierin water opgevangen. Hierdoor hadden meer dan 10.000 mensen 
en 25.000 dieren de afgelopen jaren wel water. 

Filmpje (duur 2:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqYp
orfYVKA 
 

 

28 apr  Leprazending Veel mensen kennen lepra alleen uit de Bijbel of als een nare ziekte uit 
de Middeleeuwen, die hier al lang is overwonnen. We kennen immers 
niemand die de ziekte heeft. Voor veel inwoners van Azië en Afrika is 
deze ziekte geen geschiedenis, maar dagelijkse realiteit. Ieder jaar zijn 
er nog zo’n 200.000 slachtoffers. Met de juiste medicatie kun je de 
ziekte een halt toe roepen. 

Filmpje (duur 2:01) 
https://www.youtube.com/watch?v=bmd
7WhbV7vw 

 
5 mei Koffie drinken 

Halen/brengen Vrijthof 

Eigen jeugdwerk - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqYporfYVKA
https://www.youtube.com/watch?v=ZqYporfYVKA
https://www.youtube.com/watch?v=bmd7WhbV7vw
https://www.youtube.com/watch?v=bmd7WhbV7vw
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9 mei Hemelvaart Kerk in Actie Preken in gebarentaal 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone 
kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere 
dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse 
Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide 
dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, 
bijvoorbeeld in dovendienst met gebarentaal. Dovenpastors maken 
deel uit van het Interkerkelijke Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed 
mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. 

 

12 mei Moederdag MAMAS De MAMAS zijn sterke Zuid-Afrikaanse vrouwen die niet kunnen 
aanzien hoe kinderen lijden onder armoede. Zij kijken niet weg maar 
komen in Actie. In Zuid-Afrika groeien nog altijd miljoenen kinderen op 
in een keiharde realiteit van honger, uitsluiting, geweld en 
verwaarlozing. Dat moet veranderen! De MAMAS organiseren 
dagelijkse zorg, van boterham tot schooluniform. Zij lopen met de 
kinderen mee, tot ze op eigen benen kunnen staan. 

www.kinderfondsmamas.nl 
 
filmpje (duur 1:43) 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Ia
8ABKHhg 
 

 
 

19 mei Pinksteren GZB In elk Thais dorp een kerk 
Twintig kilometer reizen voor een kerkdienst? In Isaan, Thailand 
moeten christenen wel. In elk dorps staat een boeddhistische tempel; 
slechts vier op de honderd dorpen heeft een kerk. De GZB-
zendingsfamilies Den Hartog en Rost werken hier als kerkplanters. 
Samen met lokale christenen vertellen ze ander Thai over het 
evangelie. Waar mogelijk vormen ze Bijbelstudiegroepen met het 
verlangen dat daaruit een gemeente ontstaat die weer anderen 
bereikt. In elk Thais dorp een kerk, wat zou dat mooi zijn! Helpt u mee? 

Filmpje (duur 0.52) 
https://www.youtube.com/watch?v=5I3W
dwx8EMI&t=3s 
 

 
 

http://www.kinderfondsmamas.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=w6Ia8ABKHhg
https://www.youtube.com/watch?v=w6Ia8ABKHhg
https://www.youtube.com/watch?v=5I3Wdwx8EMI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5I3Wdwx8EMI&t=3s


 
Collecterooster diaconie 2024 

Pagina 9 van 18 
 

26 mei  Eigen diaconie - 

 
2 jun Heilig Avondmaal 

Koffie drinken 
Adoptiekind Tekst Joyce volgt nog  

9 jun  Youth for Christ Veel jongeren hebben het gevoel dat ze nergens bij horen, voelen de 
druk van social media, hebben een gebroken- of instabiele 
thuissituatie of hebben te maken met huiselijk- of seksueel geweld. 
Dat raakt Youth for Christ diep in hun hart en daarom zoeken zij 
jongeren op, gedreven door Gods liefde. 
Zij bieden een plaats waar jongeren veilig en geliefd zijn, bieden een 
luisterend oor en geven hoop en perspectief voor de toekomst Naast 
het werk op straat en in jongerencentra is Youth for Christ actief in 
kerken. Er zijn speciale programma’s waarmee tieners en jongeren 
Jezus steeds beter leren kennen. 

Filmpje (duur 2:47) 
https://www.youtube.com/watch?v=WW
KPOvi7tqA 

16 jun Tentviering NTB NTB  

23 jun  Eigen jeugdwerk - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WWKPOvi7tqA
https://www.youtube.com/watch?v=WWKPOvi7tqA


 
Collecterooster diaconie 2024 

Pagina 10 van 18 
 

30 jun  Stichting weekje weg Vakantie voor iedereen! 
Even lekker er tussenuit, wie heeft dat niet nodig? Stichting Weekje 
Weg biedt al 40 jaar vakanties aan gezinnen die rond moeten komen 
van een minimuminkomen. 
De kinderen van deze gezinnen zien elk jaar hun vriendjes op vakantie 
gaan, terwijl zij zelf thuis blijven. Zes weken lang thuis, want er is ook 
geen geld voor zwembad of ander uitstapje. En als ze terugkomen op 
school dan zijn zij diegenen zonder mooi vakantieverhaal. 
Gelukkig kunnen wij deze gezinnen, mede dankzij de steun van 
deelnemende gemeenten, fondsen, donateurs en een enthousiast 
team van vrijwilligers, toch laten genieten van een echte vakantie in de 
zomer! 

www.stichtingweekjeweg.nl 
 

 

7 jul Koffie drinken Eigen diaconie - 

 
14 jul  MAF Madagaskar, mensen wachten maandenlang, met hun lichamelijke 

klachten, tot een team medisch specialisten naar hun dorp wordt 
gevlogen. Tijdens zo'n medische safari aan het dorp Ankavandra 
worden veel mensen geholpen. Staaroperaties, kiezen trekken tot 
levensreddende spoedoperaties. Het is hard werken maar in 4 dagen 
worden wel ruim 350 behandelingen gedaan. Door het vliegtuig wordt 
de reistijd tot een minimum verkort en kan de besparende tijd voor 
medische behandelingen worden gebruikt. Aan boord zij ook dominees 
en zendelingen om de afgelegen gemeenschappen geestelijk toe te 
rusten. 
Een bijdragen van onze kerk betekend dat deze teams ook dit jaar 
kunnen vliegen naar de afgelegen dorpen in Madagaskar. 

Filmpje (duur 1:54) 
https://www.youtube.com/watch?v=XHIT
3d4p-xA 
 

http://www.stichtingweekjeweg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XHIT3d4p-xA
https://www.youtube.com/watch?v=XHIT3d4p-xA
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21 jul  Eigen diaconie - 

 
28 jul  De Hoop De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Het is sinds jaar 

en dag het motto van de Hoop. Mensen die kampen met psychische of 
verslavingsproblemen mogen we al ruim 45 jaar helpen om in 4 
domeinen van hun leven gezonde relaties te ontwikkelen: met zichzelf, 
met andere, met de scheppingen met god. 
De inloop huizen geven de mensen die uitbehandeld zijn bij de GGZ  
hoop.  Bij terugval kunnen ze daar naar toe en weer tot rust komen en 
door de gesprekken met lotgenoten en professionals en de vele 
vrijwilligers weer krachten op doen om verder te gaan. En niet verder 
af te glijden. 

Filmpje (duur 3:45) 
https://www.youtube.com/watch?v=Hm8
LZplBnBk 

 

4 aug Koffie drinken Eigen diaconie - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm8LZplBnBk
https://www.youtube.com/watch?v=Hm8LZplBnBk
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11 aug  Tearfund Tearfund werkt aan een wereld zonder onrecht en armoede en bestaat 
50 jaar. Ze werken zoveel mogelijk via de lokale kerk. Een recent 
onafhankelijk onderzoek toont de enorme impact hiervan en blijvende 
veranderingen in persoonlijke levens en de hele gemeenschap. 
Omgerekend van gift naar resultaat zien we dat onze investeringen van 
1 euro in de lokale kerk ervoor zorgt dat er tijd en middelen in de 
gemeenschap worden ingezet ter waarde van 7 euro in gezamenlijke 
projecten. Het levert uiteindelijk 28 keer meer op aan welzijn voor de 
hele gemeenschap. Het onderzoekt bevestigt wat we zelf al 50 jaar 
zien: Veranderen via de lokale kerk heeft een geweldige impact. 

Filmpje (duur 2:40) 
https://www.youtube.com/watch?v=H5A
A70NDpAM 
 

18 aug  Mensenkinderen Actie schoolspullen 
In Moldavië en Armenië zijn veel kinderen met een triest verhaal.  
Geen ouders meer of ouders die alcoholist zijn en hun kinderen 
verwaarlozen, geweld of incest. Op school vallen deze kinderen op 
omdat ze er verwaarloosd uit zien of geen spullen hebben om naar 
school te gaan. Wie geen schoolspullen heeft moet achter in de klas 
zitten. Een enorme vernedering. Voor iedereen is dan zichtbaar dat ze 
anders zijn. In navolging van Jezus heeft Mensenkinderen oog, oor en 
hart voor mensen, en in dit geval voor kinderen in nood. Wij bieden ze 
naschoolse opvang in dagcentra, geven ze goede kleding en met deze 
actie geven we ze een schooltas vol met spullen die ze nodig hebben 
op school. Boeken, pennen, schriften, tekenschriften, Liniaals. We 
zorgen ervoor dat ze geen buitenbeentjes meer zijn. De schooltas zorgt 
voor een kind een wereld van verschil. Een rugtas met schoolspullen 
kost 25 euro en worden ter plekken gekocht. Op deze manier steun u 
ook de lokale economie. 

Geen filmpje over deze actie 
 

25 aug  De Herberg Pastoraal Diaconaal centrum 
Zo mag de Herberg in Oosterbeek als huis van de kerk al 30 jaar een 
bijzondere plek zijn, waar het Woord iedere dag opengaat en samen 
gezongen en gebeden wordt. Als verlengstuk van het pastorale en 
diaconale werk in de plaatselijke gemeente, al zoveel jaren een 
tijdelijke plek mag zijn voor mensen die beschutting tegen de storm 
zoeken. Mensen die tot rust en op adem mogen komen. Dat de 
Herberg ook in de toekomst een huis mag blijven waarin we smarten 
delen en mogen zien hoe Gods liefde harten heelt. 

Geen filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=H5AA70NDpAM
https://www.youtube.com/watch?v=H5AA70NDpAM
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1 sept Koffie drinken Stichting Ambulancewens St. Ambulancewens vervult de laatste wens van niet meer mobiele 
terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat 
soms om hele kleine dingen die voor hen heel belangrijk zijn, maar 
eigenlijk niet meer mogelijk zijn. B.v. nog één keer de zee zien, naar 
je geboorteplaats of naar de dierentuin gaan. 
Voor dit doel zijn speciale ambulances ontworpen voorzien van ramen 
rondom en extra comfortabele brancard. Er gaat medisch geschoold 
personeel en vrijwilligers mee. Ook kunnen er 2 familieleden of 
vrienden in de ambulance zitten. Niet alleen het vervoer maar ook de 
entree van b.v. dierentuin wordt vergoed. Per dag vervult de stichting 
5 á 8 wensen. 

Filmpje (duur 1:58) 
https://www.youtube.com/watch?v=kVEV
86zNrek 
 

8 sept Startzondag Stichting Shadoe Stichting Shelter Adaja Oeganda (Shadoe) 
Hun doel is om tienermoeders in Oeganda, door een vakopleiding, een 
zelfredzaam en waardig leven te bieden. Zo kunnen ze voor hun 
kinderen zorgen en hun naar school laten aan. Stichting Shadoe huur 
ten ruimte waar hun veldwerkster Florance met hart en ziel voor 
tienermoeder en hun kinderen zorgt. Ook huren ze een 
dag/trainingcenter waar de moeders een opleiding volgen en 
voorlichting krijgen. Stichting Shadoe biedt effectieve hulpverlening 
door korte lijntjes en kleinschaligheid. Dat is onze kracht! Met uw gift 
kunnen we tienermoeders in Oeganda een waardige toekomst bieden! 
Zie ook www.shadoe.nl 

Geen filmpje 

 

15 sept  Eigen diaconie - 

 
22 sept Heilig Avondmaal Adoptiekind Tekst Joyce volgt nog Miguel is vandaag jarig 

https://www.youtube.com/watch?v=kVEV86zNrek
https://www.youtube.com/watch?v=kVEV86zNrek
http://www.shadoe.nl/
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29 sept  Stichting Ark Mission In de gevangenis heb je zoveel tijd om na te denken over het verleden, 
heden en toekomst. Voor veel gedetineerden is het ook het moment 
waarop je beseft dat dingen anders moeten in je leven. Hoe voorkom 
je dat je dezelfde fouten nog eens maakt? Hoe krijg je je leven weer op 
de rails en wat is de rol van geloof daarbij? Door middel van Alpha 
Prisons willen we gevangenen de gelegenheid bieden om met elkaar in 
gesprek te gaan over zingeving en geloof. Het is een laagdrempelige 
cursus waarin je kennis maakt met het christelijk geloof. Zo kan een 
gedetineerde het verhaal van Gods liefde leren kennen. 

 

6 okt Israëlzondag 
Koffie drinken 

Christenen voor Israël Israël is het land van de Bijbel. Het land dat God beloofd heeft aan 
Abraham, Isaak en Jakob. Het land waar de Here Jezus opgroeide en 
Zijn verlossende werk deed. Maar het is ook een land dat voor grote 
uitdagingen staat. Er zijn regelmatig oorlogen en conflicten. En er is 
veel armoede en verdriet. Christenen voor Israël ondersteunt al meer 
dan veertig jaar allerlei projecten en organisaties die hulp geven in 
Israël en daarbuiten. 
 
Als folder 2024 uit is: een project kiezen www.cvi.nl/projecten 

 

13 okt  Eigen diaconie - 

 
20 okt Micha zondag Kerk in Actie Samen tegen armoede 

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen 
kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen 
tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in 
Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden 
door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor 

Filmpje (duur 2:29) 
https://www.youtube.com/watch?v=rIhV
GExcQBE&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=rIhVGExcQBE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rIhVGExcQBE&t=2s
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de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om 
mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze 
daarin terechtkomen. 

 
27 okt  Fonds ‘Nieuw Vrijthof’ Tiel De kerken in Rivierenland brengen en halen per toerbeurt bewoners 

van zorgcentrum Vrijthof naar de zondagse eredienst. Zondag 1 dec is 
Rumpt aan de beurt. 
 
Ook is de werkgroep ‘Vrijthof en Rivierenland’ al jarenlang actief  en 
verzorgt namens de kerken in het Rivierengebied een kerstattentie 
voor de bewoners van Vrijthof en de patiënten in het ziekenhuis 
Rivierenland. Ook wordt er in de 45 huiskamers van de verbonden 
dependances in de Tielse verzorgingshuizen Walstede, Lingewaarde en 
Westerhof een kerstattentie gebracht. Deze week collecteren voor een 
bijdrage voor dit warme gebaar. 

 

3 nov Koffie drinken Eigen diaconie - 

 
6 nov Dankdag Voedselbank Voedselbank Rivierenland wil de (verborgen) armoede verzachten. Zij 

doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen, hier 
gevarieerde pakketten van de te maken die uitgedeeld worden aan 
gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Voedingswaren 
worden kosteloos ter beschikking gesteld maar er zijn kosten voor 
huisvesting, elektriciteit, verzekering, enzovoort. 
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10 nov  Open Doors Hoe is het om Jezus te volgen in de 50 gevaarlijkste landen voor 
christenen? Open Doors steunt christenen die om hun geloof 
worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen bijbels en christelijke 
lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft 
Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, 
zoals traumazorg en noodhulp. 

Top 10 Ranglijst Christenvervolging laten 
zien tijdens kerkdienst via site Open 
Doors: toon ranglijst top 10 (landen met 
omschrijving worden dan getoond) 

17 nov  Eigen jeugdwerk Inzameling voor het kinderkerstfeest 

 
24 nov Herdenken Kerk in Actie Pastoraat met het oog op het einde 

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit 
geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen 
daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij 
het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. 
Aandacht geven, een luisterend oor en woorden van troost en 
bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. 

 

1 dec Advent (1) 
Koffie drinken 
Halen/brengen Vrijthof 

Kerk in Actie In actie voor kinderen in de knel 
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen 
kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om 
op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt 
voor hen op. Juist in deze donkere dagen verdienen deze kwetsbare 
kinderen extra aandacht en steun. 
 
In de loop van 2024 wordt bekend gemaakt welk kinderproject het 
meest urgent is. 

 

8 dec Advent (2) Kerk in Actie Palestina - Een stem in de samenleving voor jongeren 
Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren 
alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie 
YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt 

Geen filmpje 
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hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren 
schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een 
eigen onderneming. Andere mogen zelf programma’s en podcasts 
ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid 
vergroten jongeren hun stem in de samenleving.  

 

15 dec Advent (3) Kerk in Actie Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken 
In de afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 
gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen 
vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is 
laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, 
ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. 
Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in 
bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit 
programma kunne gemeenteleden groeien in geloof en in 
dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. 

Geen filmpje 

 
 

22 dec Heilig Avondmaal 
Advent (4) 

Adoptiekind Tekst Joyce volgt nog  

22 dec Kinderkerstfeest Nvt Nvt Nvt 

24 dec Kerstavond NTB NTB  

25 dec Kerst Kerk in Actie Oekraïne – Steun voor inwoners en ontheemden 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte 
en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het 
leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in 
Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale 
hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van 
Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan 
iedereen die het nodig heeft en bieden hulp aan bij traumaverwerking. 

Filmpje (duur 2:55) 
https://www.youtube.com/watch?v=UFpF
8Hi05co&t=9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFpF8Hi05co&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=UFpF8Hi05co&t=9s
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29 dec  Eigen diaconie - 

 
31 dec Oudjaarsavond Leger des Heils Veldwerk en Soepbus 

Veldwerkers zoeken mensen op. Op straat, onder de brug, in het bos of 
in een kraakpand. Ze helpen de mensen met koffie, soep, een warme 
deken en een goed gesprek. Zo leggen ze contact en maken kennis met 
hulpverlening. Vaak duurt het lang voor dat het vertrouwen gewonnen 
is en mensen verder hulp willen aanvaarden. Onderdeel van veldwerk 
is de Soepbus. De bus gaat een aantal keren per week op pad om dak 
en thuisloze mensen te voorzien van Koffie, brood, soep, warme 
kleding en dekens. Niet iedereen die soep komt halen is dak of 
thuisloos. Sommige mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te 
knopen. Zij kunnen een kop soep en wat aandacht goed gebruiken. 
Medewerkers zoeken altijd naar het verhaal achter de mens. Als het 
nodig is, verwijzen we mensen naar verdere hulpverlening. Het doel is 
om dakloosheid te stoppen en perspectief voor de toekomst te bieden. 

Filmpje (duur 1:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=Li0o6
9EqWZE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Li0o69EqWZE
https://www.youtube.com/watch?v=Li0o69EqWZE

